
 

NACHT VAN DE KERKEN  

Antwerpen 

zaterdag 13 augustus 2016      19:00-23:00 u. 
 

DE MARIAFEESTEN: 

door de Beeldenstorm niet ten onder … 

want Antwerpen kan niet zonder! 
 

Deze 5
de

 Nacht van de kerken in Antwerpen focust op de ooit zo luisterrijke feesten en processies voor 

O.-L.-Vrouw-Tenhemelopneming (15/8), patrones van onze stad, en op de herdenking van de 

Beeldenstorm te Antwerpen in 1566, 450 jaar geleden, die begon de dag na de processie (19/8/1566). 

 

Universiteitswijk  St.-Annakapel (‘Keizerskapel’)  Keizerstraat 21-23, A.-2000 

    St.-Catharina (Begijnhof)  Rodestraat 39, A.-2000 

    St.-Franciscus (Kapucijnen)  Ossenmarkt 14, A.-2000 

Centrum   O.-L.-Vrouwekathedraal  Handschoenmarkt, A.-2000 

    Schoenmakerskapel   Schoenmarkt 8, A.-2000 

    St.-Andries    Waaistraat, A.-2000 

    St.-Jacob    Lange Nieuwstraat 73, A.-2000 

    St.-Paulus    Veemarkt 14, A.-2000 

Linkeroever   St.-Anna-ten-Drieën   Hanegraefstraat 1, A.-2050 

Zuid    St.-Joris    Mechelseplein 22, A.-2000 

    St.-Michiel en Petrus   Amerikalei 165, A.-2000 

    St.-Walburgis    Volkstraat 41, A.-2000 

Noord    St.-Willibrordus   Kerkstraat 89, A.-2060 

Berchem-Zurenborg  St.-Norbertus    Dageraadplaats, A.-2018 

St.-Willibrordus   Heilig Hartstraat 11, A.-2600 

Merksem   St.-Bartholomeus   Bredabaan/St.-Bartholomeusstr. 

          A.-2170 

  St.-Franciscus van Assisi  Bredabaan 549, A.-2170 

 

Toegang gratis. Iedereen van harte welkom. 
De ‘Nacht van de Antwerpse Kerken’ is een initiatief van vzw Toerismepastoraal 

Antwerpen (TOPA) www.topa.be – info@topa.be   
Een stadsplan met de kerken en beelden is beschikbaar op de websites en in elke kerk.  

 Alle kerken zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.  

In elke kerk wordt u door gidsen verwelkomd.   
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